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1. Wat is je naam? Kaa

2. Wat is je leeftijd? 17

3. Hoelang actief binnen de vereniging? 9 jaar

4. Welke functies voer jij uit als vrijwilliger? Leiding
bij de Bandarloghorde en klusser bij het waterwerk.

5. Wat vindt jij het leukste binnen de vereniging? De
diversiteit in activiteiten die onze vereniging aanbiedt. Als
ik dan toch moet kiezen vind ik de zomerkampen wel één
van de leukste activiteiten.

75 jaar Scouting Bleiswijk
Op 28 mei 1946 is onze mooie vereniging
opgericht. Nu, in 2021, bereiken we de mijlpaal
van een 75 jarig bestaan. Om dit jubileum te
vieren vinden er activiteiten plaats en mag deze
speciale editie van de Nieuwsvlet natuurlijk niet
ontbreken! 

Vrijwilliger in 't zonnetje

De volgende vrijwilliger in 't zonnetje wordt....
Er kan opnieuw geraden worden wie deze vrijwilliger
op de foto hiernaast is door een mail te sturen naar: 

prscoutingbleiswijk@gmail.com
 
Doe een gok en wie weet win jij een leuke prijs!

De winnares van de deze vrijwilliger in 't zonnetje is geworden: Lotte Verweij
Veel plezier met jouw gewonnen prijs!

mailto:prscoutingbleiswijk@gmail.com


In 1993 veranderde de Scouting geleidelijk van een landgroep naar een
watergroep. Door de verandering ontstond er een nieuwe speltak, dit
waren de Zeeverkenners. De eerste boten van de vereniging werden
aangeschaft, deze kregen de namen de Haai en de Dolfijn. De 
Zeeverkenners zijn tot op de dag van vandaag nog steeds actief.

1993

In 1983 verhuisden we van de kerk naar een nieuwe locatie, namelijk 
de Vluchtheuvel. De Vluchtheuvel werd in 1880 geopend als openbare
school, in het bijgebouw (hoofdmeesterwoning) naast de Vluchtheuvel
woonde de 3 schoolhoofden. Later heeft de school hun naam
aangepast van openbare school naar de Anne Frankschool. In 1971
verhuisde de Anne Frankschool en kwam er meer ruimte voor andere
activiteiten op de Vluchtheuvel. Momenteel staat op de plaats van de
Vluchtheuvel drogisterij de Kruidvat.

Nieuwe locatie1983

Eerste Nawaka
In 1997 nam onze vereniging voor het
eerst deel aan Nawaka, het Nationale
Waterkamp van Nederland. Chris
Hulshof, die nu actief is als leiding bij
de zeeverkenners, was daarbij
aanwezig als jeugdlid.

Onze vereniging startte onder de naam R.K. Jeugdbeweging onder de
Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk langs de Hoefweg.

Start Scouting Bleiswijk

Tijdlijn

Grote verandering

1946

1997



In 2006 werd de speltak van de Kabouters opgeheven. De Kabouters
was een speltak voor de leeftijd van de welpen nu en was enkel
toegankelijk voor meisjes. De plaatsvervanger voor de Kabouters waren
de Welpen, deze speltak was wel toegankelijk voor zowel jongens als
meisjes. De Welpen, bestaande uit meisjes en jongens, zijn momenteel
nog steeds onderdeel van onze vereniging.

In 2016 werd de oude naam Scouting Craenenborgh veranderd naar de
huidige naam Scouting Bleiswijk. Bij deze naamswijziging werd het
toenmalige nieuwe (nu huidige) logo in gebruik genomen. In dit jaar
werd ook onze droom gerealiseerd, we werden eigenaar van het pand!

In 2002 verhuisden we naar ons huidige 
clubhuis. De naam van het clubhuis werd
(en is nog steeds) de Craenenborgh. De 
vereniging ging verder onder de naam: 
Scouting Craenenborgh groep.

2002 Tweede nieuwe locatie

Kabouters naar Welpen

De huidige tijd

2006

2016

De Craenenborgh. (2015, 17 december). [Foto]. Hart van Holland.
http://www.hvhonline.nl/pages/posts/scouts-willen-beheer-over-eigen-pand-niet-
kwijt-50809.php?p=134&s=211



In het jaar 2000 werd John Ammerlaan (ook wel bekend als Darzee) lid van onze vereniging. Zijn broers
en zus waren al lid, dus het kon niet missen dat hij ook een kijkje kwam nemen. Ruim 20 jaar later is
Scouting Bleiswijk niet meer weg te denken in zijn leven. John kwam op 5 jarige leeftijd binnen bij de
Bevers, op locatie de Vluchtheuvel in Bleiswijk. Hij geeft eerlijk toe dat hij niet veel meer herinnert van
deze tijd, maar een ouderwetse telefoon inclusief draaischijf is hem nog altijd bijgebleven.

Bij de welpen mocht John insignes behalen. Nog altijd vertelt hij over het 
insigne winkelwagen; hiervoor moesten ze met zijn allen een tv-commercial 
maken. Wekenlang had hij zijn deel uit de commercial voorbereid, om dit 
tijdens de opnames voor te lezen. Op de dag van de opname was er één 
probleem, hij was zijn papierwerk vergeten. Hierdoor was zijn enige optie nog 
om te improviseren, iets wat hij nu nog steeds niet verleerd is. 

Toen John Zeeverkenner werd moest hij, samen met anderen, zelf op 
zomerkamp een tent opzetten. Hij en zijn mede-scouts waren ervan overtuigd 
dat zij het beste plekje ooit hadden gevonden voor de tent. Tijdens een hele 
regenachtige nacht werd hij 's nachts wakker met lichte paniek of hij nou wel 
of niet in zijn broek had geplast. Na even denken had hij goed en slecht 
nieuws. Het goede nieuws was dat hij niet in zijn broek had geplast, het slechte nieuws was dat zij de
tent in een kuil hadden opgezet, waardoor al het regenwater de tent binnen stroomde. Sindsdien kijkt
John altijd eerst of de grond vlak is, voordat hij zijn tent opzet. 

Bij de Wilde Vaart kreeg John de kans om projecten samen met zijn mede-WiVa te realiseren. Binnen
zijn huidige rol als Wilde Vaart begeleiding hoopt hij ook zijn leden te motiveren om creatief te denken. 

Interviews
De afgelopen jaren zijn er heel wat vrijwilligers bij Scouting Bleiswijk gekomen. 

Voor deze speciale editie hebben wij een viertal vrijwilligers geïnterviewd, welke allemaal een speciale rol
binnen onze vereniging hebben (gehad).

John Ammerlaan
 vogelvlucht over de afgelopen 20 jaar



Nico Jonker is binnen onze vereniging de spin in het web. Door zijn rol als
voorzitter van de stichting en algemeen bestuurslid in de vereniging spant
hij een belangrijke draad. Nico is zelf binnen onze vereniging tot zijn 12e
welp geweest in het welpenhol onder de RK Kerk. Helaas stopte dit
avontuur voor hem, omdat er enkel een gidsen (meiden) groep was en
nog geen verkenners (jongens) groep.

De verhuizing van de Scouting was voor Nico een belangrijk moment,
omdat hij de nieuwe locatie (de Vluchtheuvel) beheerde. Door deze
tweede ontmoeting met Scouting Bleiswijk kon het bijna niet anders, hij
wilde graag iets betekenen voor onze vereniging. Hij deed dit door eerst
te helpen bij de Kabouters, waarna hij vervolgens al snel bestuurslid werd. 

De eerste verandering die Nico benoemt is de ommezwaai van land
naar watergroep in ’93. Een belangrijk persoon in dit project was Udo
de Bruin. Udo was van Brielle naar Bleiswijk verhuisd en klopte aan
met een goed plan om met twee vletten te starten. Het plan zou
enkele duizenden guldens gaan kosten. Hierdoor moest de
vereniging Udo vertrouwen op zijn blijvende enthousiasme en inzet.
Naast dit belangrijke moment benoemt Nico de oprichting van onze
nieuwbouw commissie, wat in ’96 plaatsvond. Onder leiding van onze
toenmalige voorzitter Herman Regenboog is er door projectbureau
Jeugdruimte een toekomst-groeiprognose gemaakt van onze
vereniging. Daarna heeft bouwkundige Ed Neeleman op basis van die
gegevens een 1e concept-clubhuis getekend, deze zijn de basis
geworden van de huidige Craenenborgh, welke uiteindelijk in 2001 is
gebouwd. 

Het allermooiste moment voor Nico was de aankoop van het pand.
Na enkele, confronterende jaren met sterk stijgende huurkosten, wist
de vereniging niet meer hoe we de hoge kosten op lange termijn
konden blijven betalen. In 2015 kregen we het aanbod om het pand
te kopen. Uiteindelijk is dankzij ons 'dreamteam', met specialisten op
alle fronten, het pand in 2016 'verantwoord' aangekocht. Het kinder-
dagverblijf dat elders moest vertrekken konden wij door de aankoop
van het pand een nieuw onderdak aanbieden, waaruit wij als Scouting
ook weer profijt halen.

Nico Jonker
als een spin in het web



Toen Tinka Pieterse bij de scouting kwam, vervulde zij de rol als welpenleiding en 
was haar naam Bagheera. In die tijd zaten ze met de welpen en kabouters in de 
Dorpstraat en was onze vereniging nog een landgroep. Udo de Bruin startte destijds 
de zeeverkenners op. Iedere vergadering ging over boten en investeringen in 
waterwerk. Ieder groepskamp of uitje draaide om de boten en de logistiek hiervan. 
Tinka geeft toe dat ze dat wel eens zat werd... dat ''gezeur'' over die boten. Door de 
jaren heen kwamen er steeds meer leiding en bestuursleden bij, welke zich allemaal 
op het waterwerk oriënteerde. Dit was ook niet raar, aangezien je zo dicht bij de 
prachtige Rottemeren zit met de groep. De welpengroep waar Tinka leiding gaf ging eens in de zoveel
tijd mee zeilen en dat was echt super leuk! In de tijd dat ze met Mark en George leiding gaf, zijn de
welpen zich steeds meer op het water gaan richten, Mark en George waren echte waterscouts. De
speltaknaam Aquahorde kwam eindelijk op haar pootjes terecht en de speltak werd ingeschreven als
waterwelpen. Hierbij kwam het leuke voordeel dat we dan ook naar Nawaka mochten/konden. 

Uiteindelijk besloot Tinka zich in te schrijven bij Zeilschool Scouting Nederland om zelf te leren zeilen,
wat zij zo ontzettend leuk vond dat ze helemaal om was. Tinka heeft op de zeilschool CWO 1, 2, 3 en 4
gehaald, we mogen hier echt van een waterscout spreken!

Na velen jaren stapte Tinka over naar leiding bij de Zeeverkenners. Hier wilde ze meer efficiency krijgen
in het onderhoud, bijvoorbeeld door de schuurfeesten te organiseren. In haar leidingtijd hebben ze de
boten de Orka 2 en de Orka andere namen gegeven. De Orka 2 was bedoeld om de (normale) Orka te
vervangen, alleen is de oude Orka toch gebleven. Twee boten met (bijna) dezelfde naam was natuurlijk
niet handig. Om deze reden bedacht Tinka de naam Potvis welke werd toegekend aan de Orka.
Hierdoor kreeg de Orka 2 automatisch de naam Orka. Ze geeft aan dit dit af en toe wel voor verwarring
zorgde, al die nieuwe namen. Nu de Potvis (ofwel oude Orka) toch uiteindelijk is vervangen voor een
hele nieuwe boot, zal deze verwarring wel opgelost zijn. Als laatst vertelt Tinka dat het botenonderhoud
heel veel werk is en blijft. Vroeger in de tijd van Udo deden de zeeverkenners het onderhoud veel meer
zelf. Met de nieuwe aanwinst van de vereniging, de loods, hoopt Tinka veel meer onderhoud te kunnen
gaan doen met de Zeeverkenners zelf, dit was namelijk altijd heel erg leerzaam en gezellig.

Tinka Pieterse
 van landscout naar waterkat



Volgens de administratieve applicatie van Scouting is Ferry onze voorzitter 
geweest van 14-01-2008 t/m 31-12-2013, Ferry zelf geeft aan dat deze data 
wel ongeveer klopt. In de zomer van 2007 gaf de toenmalige voorzitter Ruud 
v.d. Polder aan zijn functie te willen overdragen, Ferry meldde zich aan en 
nam het stokje van Ruud over. In 2013 ging Ferry aan de slag bij NaWaka 
2014 als plaatsvervanger hoofd havendienst. Hij vond dit een mooi moment
om het stokje weer over te dragen aan een “verse” voorzitter, dit werd toen 
Lenneke van ’t Hof.

Als we vragen naar de belangrijkste verandering in Ferry zijn tijd als
voorzitter, vertelt Ferry het volgende: “Er heeft een cultuur geheerst in de 
vereniging waarbij bepaalde mensen hun mening doordreven, waarbij het gevoel was dat je als lid van
de groepsraad niets te vertellen had. Mijn voorgangers hebben daarin een beweging in gang gezet.
Tijdens "mijn periode" hebben we meegedaan aan het traject groepsontwikkeling vanuit de regio/
scouting Nederland wat goed geholpen heeft om ervoor te zorgen dat het belang van een ieders
mening weer voorop stond. Jong/ oud/ staflid/ bestuur... ieders mening telt en moet gehoord worden.
Op basis daarvan werden uiteindelijk verstandige besluiten genomen die goed waren voor de club. - ik
hoop dat dat nog steeds zo is.”

Ferry wenst Scouting Bleiswijk een toekomst toe met heel veel lol, waarin altijd de gezondheid van de
verenging voorop staat.

Laatste vernieuwingen
In 2019 is er een start gemaakt met het
verbeteren van het welpen-lokaal. Zo zijn de
reddingsvesten voor het raam weg gehaald, de
oude kasten zijn weg en is hier een nieuwe, vaste
kast ingebouwd. Verder is er een nieuwe
muziekinstallatie geïnstalleerd en zijn de
bestaande muurschilderingen vernieuwd. Alle
welpen- en beverleiding hebben een naam uit het
Jungle-Book verhaal. Op deze nieuwe
muurschilderingen zijn dan ook alle leiding te zien!

Ferry van Yperen
 oud voorzitter vertelt:

Sinds de koop van het pand zijn we continue bezig
met het pand te vernieuwen en te verbeteren. Zo
is er in 2018 een muurschildering ontworpen in
het lokaal waar de Bevers hun opkomsten draaien.
Een mooie combinatie van onze boten, steiger en
het dorp inclusief karakters waar het Bever spel
zich afspeelt: Hotsjietonia.


